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Iets nieuws!
door Arie van der Stoep

Toen Jezus werd geboren, deed God iets nieuws. Iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Hij

bracht iemand in de wereld die niet tot deze wereld behoorde. Iemand in wie God zijn totale

kracht toonde. Iemand door wie je leven een totaal nieuwe wending zou krijgen, als je in Hem

geloofde, en die je daarbij plaatste in de krachtensfeer van het Koninkrijk van God, in de invloed

dus van Gods regering over je leven.

Dat is de betekenis van de woorden van een oude man, Simeon, die na de geboorte van Jezus Hem in

de tempel in zijn armen nam en vol verrukking, geïnspireerd door Gods Geest, uitriep: ... mijn ogen

hebben uw heil gezien, ..., licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. (1) Dat

is: ‘Ik heb uw redding gezien, uw antwoord op de nood van elk mens. Hij is het licht dat aan de

heidenen (de niet-Joden) openbaart wie U bent, en die hun een nieuwe toekomst komt brengen. Hij zal

eer en grootheid betekenen voor uw volk Israël.’

Feest van openbaring

Wat Simeon aankondigde, was van ingrijpende betekenis. Het liet zien dat in de wereld uiteindelijk

alles om Jezus zou draaien, dat Hij een totale ommekeer in de geschiedenis kwam brengen en de

mogelijkheid tot herstel van de relatie tussen God en ons.

Kerstmis is dus het feest van een enorme openbaring van Gods genade, liefde en kracht. Jezus

aannemen als de Zoon van God maakt dat die genade, liefde en kracht in je leven gaan werken. (2)

Want Jezus’ geboorte betekent een doorbreking van de duisternis die zoveel eeuwen over de wereld,

over ons, had gelegen. Een duisternis, veroorzaakt door zonde.

Als een olievlek

Die duisternis is er nog steeds. Maar via de kribbe, dus door zwak te worden, daalde de Zoon van God

in die duisternis af als het licht van de wereld. (3) Door Hem is er vergeving, voor u, voor mij. Iedereen

mag bij Hem komen. Zijn licht schijnt! Definitief verdrijft het de duisternis, ook uit ons eigen hart. Het

licht van God breidt zich sinds Jezus’ komst uit als een olievlek. De satan en zijn rijk kunnen dat niet

verhinderen. Zijn heerschappij vertoont grote scheuren. Ook al zijn er nog steeds sterke machten aan

het werk, machten die zelfs hele volken overheersen.

Maar daaraan komt een einde. Jezus komt terug! En al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet

beschaamd uitkomen! (4) Maar hij zal het licht van het leven hebben! (3)

Kerstmis is: meer van God. Sterker nog: in Jezus is Kerstmis: alles van God!

Uit de Bijbel:

(1) Lucas 2:25-32.

En zie, er was een man te Jerusalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom,

en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de heilige Geest was op hem.

En hem was door de Heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de

Christus van de Heer gezien had.



En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem

te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei:

Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien,

dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:

licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.

(2) Johannes 1:12.

... allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,

hun, die in zijn naam geloven. 

(3) Johannes 8:12.

Opnieuw ... sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de

duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.

(4) Romeinen 10:11.

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
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